‘Pizza eet je met je vingers,’ legde Eekhoorn uit. Zoals altijd heeft zij veel
gasten, die smullen van haar kookkunst. Lees hoe dat zo gekomen is en
hoe het verder gaat in:

‘Aan tafel!’
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